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Onze gemeente staat bekend als bakermat van de witte asperge. Al in 1885 werd die hier gezaaid in Hof van Coolhem. Daar
komt nu een infopunt waar je alles te weten komt over het witte goud.

Experts aan het woord

In het Aspergepunt ontdek je de veelzijdigheid van de edele groente. Laat je meevoeren door boeiende verhalen van experten
die vertellen over de geschiedenis, de industrie, de kunst én het culinaire aspect van de asperge. Hoe verloopt de teelt? Wat
kun je ermee aanvangen in de keuken? Wat zijn de gezondheidsvoordelen? Na een bezoek aan het Aspergepunt kent het
witte goud geen geheimen meer voor jou.

Weetje

Asperge uit Kalfort op banket van Queen Elisabeth

Op 2 juni 1953 vond de kroning van Elisabeth II plaats. Dit majestueuze evenement werd gevierd met een weelderig banket.
Opvallende aanwezige op het koninklijke menu? De witte asperge uit Kalfort! Dat kwam omdat de koningin gehoord had
over de bijzondere smaak en fijne textuur van deze edele groente.

Meer van deze weetjes ontdek je dus in het Aspergepunt.

Interactieve beleving

Verwacht je in het Aspergepunt niet aan een saaie museumaanpak. Je wordt er ondergedompeld in een moderne beleving met
verhalen van vroeger en nu, met woord en beeld, met digitale extra’s. Het wordt een interactieve mix van horen, zien, voelen,
ruiken en proeven. Kortom: al je zintuigen worden geprikkeld tijdens deze culinaire reis.

“Je wordt er ondergedompeld in een moderne beleving met verhalen van vroeger en nu.”

https://www.uitinpuurssintamands.be/aspergefestival/
https://www.uitinpuurssintamands.be


Professionele samenwerking

Veel partners zetten samen hun schouders onder het Aspergepunt. Denk aan eetcafé Hof van Coolhem, restaurant Eyckerhof,
aspergebedrijf Amelinckx, hoevewinkel Goossens Malderen, samentuin Liezelevelt, Vriendenkring Hof Van Coolhem en de
werkgroep Erfgoed Puurs-Sint-Amands. Elk vanuit hun eigen expertise delen zij hun kennis om een pareltje te maken van het
Aspergepunt. Om dit project te realiseren kregen we een subsidie van Toerisme Vlaanderen.

Waarom Hof van Coolhem?

In onze streek werden de eerste asperges gezaaid op domein Hof van Coolhem in
Kalfort. Dat gebeurde al in 1885! Het waren de Kalfortse vlashandelaars Huyghe die
het zaad meebrachten uit Rijsel waar ze hun vlas verkochten en de aspergeteelt
opmerkten. Het zaaien lieten ze over aan Henricus Josephus Leyers, de hovenier van
Hof van Coolhem dat toen in handen was van de familie Van de Wiele. Drie jaar later
werden de eerste asperges geoogst.

Tot op vandaag heeft Hof van Coolhem een aspergetuin waar vrijwilligers de groente
telen. Naast die tuin rijst nu het Aspergepunt uit de grond. Maar in Hof van Coolhem
valt nog veel meer te beleven. Bezoek de bijenhal, verken de viezebeestjestuin,
wandel in de hoogstamboogaard, … Een ideale uitstap in de lente!

 



We openen het Aspergepunt op Erfgoeddag:
zondag 27 april vanaf 14u.

Blokkeer dit nu al in je agenda en kom langs!

https://www.uitinpuurssintamands.be/aspergefestival/opening-van-het-aspergepunt-beleef-het-witte-goud
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