
cc Binder

Kunst en erfgoed

Sport

Kinderen en jongeren

Puurs-centrum

Winter van

Hof van Coolhem

Wil je natuur en cultuur combineren? Strijk neer in het Hof van Coolhem, ooit de thuis van
Cisterciënzers.

Voor elk wat wils

In het Hof van Coolhem valt van alles te beleven. Volg het infopad voor historische weetjes over het domein. Droom weg bij
het poëziepad. Breng een bezoek aan de viezebeestjetuin. Hou halt bij de schapenstal. En prikkel al je zintuigen in de
kruidentuin. Op stap met de kinderen? Dan maak je hen ongetwijfeld blij met een tussenstop in het speelbos.

WEETJE

Al in de middeleeuwen was er sprake van bewoning op wat nu het groendomein Hof
van Coolhem is. Van 1470 tot 1797 werd het beheerd door cisterciënzers,
kloosterlingen van de abdij van Hemiksem. Vandaag is het domein in handen van de
gemeente die het aan jou ter beschikking stelt om er een fantastische tijd te beleven.

https://www.uitinpuurssintamands.be/
https://www.uitinpuurssintamands.be/ccbinder
https://www.uitinpuurssintamands.be/kunst
https://www.uitinpuurssintamands.be/sport
https://www.uitinpuurssintamands.be/vakantieaanbod
https://www.uitinpuurssintamands.be/puurscentrum
https://www.uitinpuurssintamands.be/winter


Wees welkom!

Je kunt elke dag op adem komen in het groendomein:

Wil je je op sleeptouw laten nemen door een gids? Stuur dan minstens drie weken op voorhand een mailtje naar Toerisme
Klein-Brabant – Scheldeland: info@tkbs.be.

Scholen uit Puurs-Sint-Amands kunnen een gratis rondleiding aanvragen via het Vrijetijdsloket.

Contact

Coolhemstraat 64 
2870 Kalfort

Zomerseizoen (vanaf 1 april): van 8u tot 21u

Winterseizoen (vanaf 1 oktober): van 8u tot 17u

mailto:info@tkbs.be
https://www.puurs-sint-amands.be/vrijetijdsloket


 
 

Toon route

Zoek op de kaart
Typ je straatnaam hier in
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