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Op Pinksterzondag is er in Sint-Amands weer het literaire festival ‘Dichter bij Water’. Laat je langs de oevers van de
Schelde meevoeren door water en woord!

 

Kuier op de boekenmarkt

Het kloppend hart van het literaire festival? Dat is de boekenmarkt op de Kaai. Snuister volop en laat je vingers glijden over
duizenden boeken en strips. Wedden dat je verborgen parels tegenkomt? De boekenmarkt is al sinds 1985 een vaste waarde
op Pinksterzondag, een traditie die de harmonie van Sint-Amands graag in ere houdt.

 

Ontmoet auteurs

Geen literair festival zonder auteurs. Zij zakken af naar Sint-Amands voor lezingen, boekvoorstellingen, gesprekken, … Allerlei
genres komen aan bod: van misdaadromans tot lifestyleboeken, van gedichten tot cartoons. Klaar om aan de lippen te hangen
van opkomende en gevestigde schrijvers zoals Erwin Mortier, Evi Hanssen, Toni Coppers en Sandra Vets? Ook de Libelle
Leesclub is van de partij!

 

https://www.uitinpuurssintamands.be/
https://www.uitinpuurssintamands.be/ccbinder
https://www.uitinpuurssintamands.be/kunst
https://www.uitinpuurssintamands.be/sport
https://www.uitinpuurssintamands.be/vakantieaanbod
https://www.uitinpuurssintamands.be/puurscentrum
https://www.uitinpuurssintamands.be/aspergefestival
https://www.uitinpuurssintamands.be/zomer


Ontdek ons gemeentegedicht

We laten jaarlijks een gemeentegedicht schrijven. Dit jaar krijgt Joke van Leeuwen (72) het woord. Als auteur, tekenaar en
performer is dit een kolfje naar haar hand. "Ik hou ervan om muzikaliteit in mijn gedichten te steken.” Joke ging al in gesprek
met inwoners om ons beter te leren kennen en legt momenteel de laatste hand aan ons gedicht. Het resultaat komt ze zélf
voorstellen tijdens Dichter bij Water. Mis deze primeur niet!

Op bezoek bij Emile Verhaeren

Sint-Amands kiezen we niet toevallig als locatie voor een literair festival. Het is hier
dat schrijver-dichter Emile Verhaeren geboren is. Zijn praalgraf langs de Schelde zie
je sowieso tijdens Dichter bij Water. Maar bezoek ook zijn museum. Op Pinksteren
opent er de expo ‘Verhaeren in dialoog met Masereel’. Die laatste illustreerde als
houtsnijder en graficus heel wat van Verhaerens poëzie.

En er zijn nog méér expo’s te bewonderen tijdens Dichter bij Water: spring
bijvoorbeeld binnen in de kerk en in dorpshuis De Leeuw en laat je verrassen.

 

Een feest voor kinderen

Dichter bij Water houdt ook je kinderen zoet. Stap aan boord van het schip van
Meneer Zee en geniet van jeugdtheater van de bovenste plank. Schrijf een leuke
boodschap neer en verzend ze op unieke wijze via het flessenpostkantoor. Of laat je
meevoeren tijdens de voorleesmomenten van Studio Sesam. Ook aan tieners wordt
gedacht. Zo kunnen ze jeugdauteurs van de Sint-Amandse uitgeverij Hamley Books
zien – denk aan K.T. Sterling, Lieze Clerix en Sandra S.J. Paul.

Dichter bij Water biedt trouwens meer dan literatuur alleen. Er zijn muziekoptredens,
theaterperformances, foodtrucks, … Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een
geslaagde uitstap met het hele gezin!

 

Kom genieten: zondag 8 juni, kaai in Sint-Amands.

Benieuwd naar het volledige programma?

Programma Dichter bij Water

Dit festival kan rekenen op de steun van Literatuur Vlaanderen.

https://www.uitinpuurssintamands.be/frans-masereel-emile-verhaeren-dialoog-in-zwart-en-wit
https://www.uitinpuurssintamands.be/dichter-bij-water-2025
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