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Amina Filali (48) is opgegroeid in Puurs en woont ondertussen zo’n dikke 20 jaar in Ruisbroek. Daar ontfermt ze zich als
onthaalmoeder over kindjes uit onze gemeente. Na een hectische werkdag trekt ze er het liefst op uit in de natuur. Ze
verklapt je graag de plekjes waar ze volledig kan ontspannen.

De groene troeven van Hof ter Zielbeek

Minstens één keer per week trekt Amina haar loopschoenen aan om te joggen in Hof ter Zielbeek. Het groendomein dateert
uit 1830 en is een toonbeeld van de Engelse land-schapsstijl. “In het golvend decor vind je waterwegen, bruggetjes, moeras‐
cipressen, … Ik voel me daar zó goed tussen al dat groen. Als ik er ’s avonds ben, kom ik trouwens zelden iemand tegen. Zo
vind je vanzelf de rust, zalig. Er is daar ook een tof speeltuintje. Vroeger kwam ik er met mijn kinderen, vandaag met mijn
kleinkinderen. Waarom zou je het ver gaan zoeken als je hier zo’n mooi plekje hebt?”

In het groendomein zie je nog de restanten van een historisch koetshuis met bijhorende stallen. Die zijn omgetoverd tot
brasserie ‘Hof ter Zielbeek’ waar je heerlijk tafelt.

“In Hof ter Zielbeek voel ik me zó goed tussen het groen.”

Het rustgevende water langs de Kanaaldijk

Een andere plek waar Amina regelmatig vertoeft? Dat is de dijk naast het Zeekanaal. “Water heeft een rustgevend effect,
daarom kom ik daar zo graag. Meestal in het gezelschap van mijn moeder trouwens. Omdat ik wil dat ze in beweging blijft,
gaan we er regelmatig stappen. Voor we het goed en wel beseffen bereiken we soms al taterend de zeesluis in Wintam.
Ondertussen zie je dan af en toe een boot passeren, dat heeft toch wel iets.”
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Aan de dijk in Ruisbroek vind je Eetcafé Clotilde. Het is het clubhuis van de plaatselijke waterskiclub én een gezellige eetplek
voor passanten. “In de zomer is het daar echt fantastisch. Dan kun je je daar op het terras installeren, vlak aan het water.
Goed voor een instant vakantiegevoel.” Wie terug richting Ruisbroek-Dorp stapt, komt Bar Bruur tegen. Dat hippe fiets- en
cultuurcafé wordt uitgebaat door de Ruisbroekse broers Zino en Jens Meeus. In oktober werd Bar Bruur door Het Nieuwsblad
zelfs uitgeroepen tot Het Beste Café van Vlaanderen!

De tip van Amina

Wist je dat er een treinhalte is in Ruisbroek? Die brengt je rechtstreeks naar Puurs
en … Antwerpen. “Superhandig vind ik dat! Voor de schoolkinderen, voor de
werkende mensen, voor de shopliefhebbers, … Weet je dat ik met mijn onthaalkindjes
soms een kort treinritje maak? Dat vinden ze altijd een geweldige belevenis.”
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